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‘Er zijn veel vraagtekens te plaatsen bij de realiteitszin van Netanyahu en de

haalbaarheid van zijn plannen.’ FOTO: EPA
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H
et mag veelzeggend
heten dat Sigrid Kaag de
puinhopen en chaos van

Gaza verkiest boven de slangen-
kuil van de Haagse politiek.
Blijkbaar verwacht ze bij de
wederopbouw van het verwoes-
te Palestijnse gebied meer te
kunnen bereiken dan in de
Nederlandse politiek. Maar dit
terzijde.

Kort na de massaslachting die
Hamas op 7 oktober vorig jaar in
Israël aanrichtte, heeft het Is-
raëlische leger in de Gazastrook
een grootschalige en niets en
niemand ontziende strafexpedi-
tie ingezet die nog altijd voort-
duurt. Wat er op de lange ter-
mijn met de kuststrook moet
gebeuren, is nog altijd in neve-
len gehuld.

Deze week pleitte de radicale
Israëlische minister Itamar
Ben-Gvir ervoor om de Palestij-
nen uit het gebied te verdrijven
en hun plek te laten innemen
door Joodse kolonisten. Zijn
partij heeft wel vaker bijzonder
vreemde voorstellen gedaan,
zoals het afwerpen van een
atoombom op Gaza, dus dit plan
kan vooralsnog naar het rijk der
fabelen verwezen worden.

Vooralsnog gaat de oorlog
onverminderd door. Op de val-
reep van 2023 bezwoer de Is-
raëlische premier Benjamin
Netanyahu dat de strijd tegen
Hamas tot het bittere eind ge-
voerd zal worden.

In de Amerikaanse krant The
Wall Street Journal zette Netan-
yahu uiteen wat zijn oogmerk is
bij die veldtocht. Israël zal de
strijd pas staken als 1. Hamas is
vernietigd; 2. de Gazastrook is
gedemilitariseerd en 3. de Pales-
tijnse samenleving is gederadi-
caliseerd. Zolang aan die voor-
waarden niet is voldaan, zullen
de wapens niet zwijgen, aldus
Netanyahu.

Dat Israël wraak wil voor de
massaslachting die werd aange-
richt door Hamas en soortgelijke
gruweldaden in de toekomst wil
voorkomen, is alleszins begrijpe-
lijk. Toch zijn er veel vraagte-
kens te plaatsen bij de realiteits-
zin van Netanyahu en de haal-
baarheid van zijn plannen.

De oorlogsdoelen van Netan-
yahu lijken een verre echo van

Netanyahu en Poetin
trappen in dezelfde val

Er komt ook een
tijdperk ‘na de oorlog’

de redenen die de Russische
president Vladimir Poetin bijna
twee jaar geleden aanvoerde
toen hij met zijn leger Oekraïne
binnenviel. Met die militaire
inval wilde hij de ‘denazificatie’
en ‘demilitarisering’ van dat
buurland bewerkstelligen, en
voorkomen dat Oekraïne (en in
het verlengde daarvan de NAVO)
nog langer een bedreiging vorm-
de voor Rusland.

Met zijn strafexpeditie tegen
Oekraïne heeft Poetin echter het
tegenovergestelde bereikt van
wat hij nastreeft. Sinds de Russi-
sche aanval op Oekraïne zijn de
inwoners van dat land eensge-
zinder dan ooit achter hun lei-
ders gaan staan. En het streven
naar een zo spoedig mogelijke
aansluiting bij het Westen is in
Oekraïne nooit zo sterk geweest
als voor de Russische inval.

Net als in Oekraïne zal ook de
militaire inval in de Gazastrook
de haat tegen de bezetter alleen
maar aanwakkeren en kiemen
van verzet zaaien. Ook al lukt
het de Israëli’s om de huidige
leiders van Hamas te liquideren
en de commandostructuren van
de terreurbeweging op te rollen,
de voedingsbodem voor haat en
verzet wordt daar alleen maar
door versterkt.

Zo trappen Poetin en Netan-
yahu vrijwel zeker in de valstrik
die ze zelf hebben gelegd. Door
hun tegenstanders te vuur en te
zwaard te bestrijden, gooien ze
alleen maar olie op het vuur en
wakkeren ze de haat tegen hun
optreden aan.

Het resultaat van deze poli-
tiek van vernietiging en ver-
schroeide aarde is dagelijks te
zien op de televisiebeelden die
tot ons komen. Onbeschrijfelijk
leed voor de slachtoffers die
moeten zien te overleven te
midden van de puinhopen van
wat ooit hun huizen waren.

Netanyahu en Poetin zijn zo
gericht op het elimineren van
hun tegenstanders, dat ze geen
oog hebben voor de directe en
indirecte gevolgen daarvan op
de lange termijn. Ze lijken zich
niet te realiseren dat er ook een
tijdperk ‘na de oorlog’ zal ko-
men, waarin ze tot een vergelijk
moeten komen met de volkeren
die ze nu te vuur en te zwaard
bestrijden.
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ligt in de menselijke aard, een gene-
tisch vastgelegd wantrouwen voor
al wat afwijkt. Om te overleven bleek
het noodzakelijk om op je hoede te
zijn voor vreemden, zeker wanneer
ze in groten getale het eigen territo-
rium betreden. Dit kan levensbe-
dreigend zijn, of als zodanig worden
ervaren.

Angst voor het onbekende komt
altijd en overal bovendrijven, ook in
het huidige Nederland, waar in kort
tijdbestek grote groepen buitenlan-
ders, afkomstig uit ruim tweehon-
derd landen, zijn komen meebewo-
nen. Een groeiend aantal Nederlan-
ders, ook onder degenen die zich
aanvankelijk tolerant en gastvrij op-
stelden, voelt zich ongemakkelijk bij
deze constante instroom, waarmee
ook conflicterende culturele ver-
schillen het dagelijkse leven binnen-
komen.

Het blijkt voor een aantal nieuw-
komers lastig te accepteren dat hun
oorspronkelijke etnische of religieu-
ze gedragsregels in hiërarchie ónder
de Nederlandse wet staan. Wanneer
er wordt getornd aan de verworven
rechten en vrijheden van het gast-
land, wanneer de grenzen van het
absorptievermogen worden over-
schreden, doet het intuïtieve gevoel
van gevaar van zich spreken en voe-
len mensen zich in het eigen land te-
kortgedaan en niet meer veilig.
Wanneer de afgegeven signalen on-
juist worden geïnterpreteerd,
schaart de morrende menigte zich
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‘De immigratieproblematiek is een lastig gespreksonderwerp omdat je zorgen

hierover uitspreken veelal leidt tot beschuldigingen van discriminatie.’
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Discriminatie laat
zich niet bestrijden
Discriminerend gedrag is, bewust en onbewust, veelvuldig
aanwezig in de samenleving. Om er grip op te krijgen, is
het nodig om de onderliggende mechanismes te begrijpen.

De kracht van
deze instincten
wordt volledig
onderschat

R
ecentelijk meldde de
Staatscommissie tegen
Discriminatie en Racisme
dat forse maatschappelijke

aanpassingen nodig zijn om discri-
minatie te bestrijden. Opnieuw
wordt gekozen voor symptoombe-
strijding en zullen alle goedbedoel-
de aanpassingen tekortschieten.
Discriminatie laat zich niet bestrij-
den. Wat werkelijk helpt om mense-
lijk gedrag te doorgronden en er
‘grip’ op te krijgen, is een heroverwe-
ging van het huidige mensbeeld en
de invloed van onze afkomst onder
ogen te zien.

Halverwege de 19de eeuw legden
Alfred Wallace en Charles Darwin de
basis voor de evolutietheorie, een
natuurwetenschappelijke verkla-
ring voor het ontstaan van soorten,
inclusief de mens. Deze theorie, ge-
combineerd met de wetten van
Mendel en de moleculaire biologie,
is binnen de wetenschappelijke we-
reld algemeen aanvaard: mensen
zijn dieren, behept met de primaire
drang om de soort in stand te hou-
den door zich aan te passen aan de
omstandigheden, door zich voort te
planten en gevaar te pareren, door
zich achter een leider te scharen
voor een veilig en voedselrijk terri-
torium en waar nodig dit territori-
um te bevechten.

Dat de mens een diersoort is,
wordt, behalve in (dogmatisch) reli-
gieuze kringen, algemeen erkend.
De consequenties daarvan worden
zelden naar de huidige maatschap-
pij doorgetrokken omdat de mens
zich over het algemeen binnen zijn
denken boven het dier stelt. Voor
een goed begrip van de dynamiek
binnen een samenleving is het ech-
ter noodzakelijk om af te dalen naar
de kern van het bestaan, en niet weg
te kijken van de invloed van gene-
tisch vastgelegde overlevingsstrate-
gieën.

Het speerpunt van de PVV, die on-
langs een hoge stemmenwinst boek-
te, is beperking van immigratie. Uit
een onderzoek van EenVandaag
bleek dat 80 procent van de Neder-
landers het daarmee eens is. De im-
migratieproblematiek is een lastig
gespreksonderwerp omdat je zor-
gen hierover uitspreken veelal leidt
tot beschuldigingen van discrimina-
tie. Niet zonder reden overigens, dis-
criminerend gedrag is, bewust of on-
bewust, veelvuldig in de samenle-
ving aanwezig.

Een woord kan een eigen leven
gaan leiden. Discriminatie, in de let-
terlijke betekenis ‘het maken van
onderscheid’, was en is een overle-
vingsstrategie die diepgeworteld

achter een leider die hun angst en
woede aanvoelt en hierop inspeelt.

De kracht van deze instincten,
waarbij angst als een van de sterkste
geldt, wordt volledig onderschat,
terwijl ze als een waakhond op de
loer liggen.

In de loop der tijden, onder in-
vloed van voortschrijdende verstan-
delijke vermogens en moraliteit,
werd duidelijk dat er alternatieven
bestonden voor ongeremd instinc-
tief gedrag. Beheersing bleek veelal
lucratiever. Corrigerende mechanis-
mes traden in werking en overle-
vingsstrategieën werden aangepast.
Het strikt tribale wij-zij-denken is
door de geïntensiveerde wereldwij-
de contacten overstegen; de gelijk-
waardigheid van mensen geprocla-
meerd; vrouwen worden niet meer
uitsluitend als ‘wijfjes’ gezien; zelf-
beheersing, empathie en geest-
kracht dwingen meer respect af dan
door testosteron aangedreven
machtsvertoon en agressie. Dit alles,
tot op zekere hoogte, in grote lijnen
en met name in de democratische
‘Westerse’ wereld.

Als de nood aan de man komt, blij-
ken verstandelijke en morele ver-
worvenheden tekort te schieten.
Angst gaat alles te boven.

Alleen een overheid die de uitge-
zonden noodsignalen in het (wan)
gedrag weet te interpreteren, zal in
staat zijn om, met inachtneming
van onze kostbare democratische
rechten, het gevoel van veiligheid en
vertrouwen terug te brengen. Begrij-
pen is zoveel beter en doeltreffender
dan bestrijden.
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